
Het	rijke	leven	van	een	pensionado
Een	appje	van	mijn	schoonzus.	“Ha	Nienke,	helaas
moeten	we	onze	afspraak	van	morgen	verzetten.	Ik	ben
benauwd	en	daarvoor	kan	ik	morgen	extra	naar	het
ziekenhuis.”	Jannie	is	een	jaar	ouder	en	leeft	al	vijf	jaar
in	het	besef	dat	ze	niet	meer	beter	wordt.	Uitgezaaide
borstkanker.	Ik	realiseer	me	op	dit	soort	momenten
hoeveel	geluk	ik	heb	dat	ik	nog	gezond	en	wel	kan
genieten	van	mijn	pensionado	zijn.

Dat	ik	als	communicatieadviseur	destijds	in	de	zorg	ging
werken	was	een	bewuste	keuze.
Na	mijn	eindexamen	HBS-B	in	1972	had	ik	geen	idee	wat	ik
wilde	doen:	ik	moest	kiezen	tussen	mijn	liefde	voor	taal	en
de	gezondheidszorg.	Ik	koos	voor	een	tussenjaar:	een
sociaal-diaconaal	jaar	in	de	ouderenzorg,	vrijwilligerswerk	met	100	gulden	zakgeld	per	maand.
Geneeskunde	was	daarna	een	serieuze	optie.	Huisarts	worden	zag	ik	wel	zitten,	maar	de	studie	leek
me	bij	nader	inzien	niet	leuk:	te	veel	stampwerk.	Het	is	uiteindelijk	een	studie	Nederlandse	Taal-	en
Letterkunde	geworden,	aan	de	VU.	Ik	zou	het	zo	weer	doen!

In	de	zomer	van	het	eerste	coronajaar,	2020,	ben	ik	gestopt	met	mijn	werk	bij	Arkin.	Sinds	1997	werkte
ik	er	op	allerlei	plekken	in	de	communicatie.	Toen	ik	rond	2015	boventallig	raakte	kreeg	ik	de
mogelijkheid	me	om	te	scholen	tot	ambtelijk	secretaris	van	ondernemingsraden.	De	laatste	jaren	heb	ik
dat	werk	met	heel	veel	plezier	gedaan	bij	een	paar	ondernemingsraden	van	Arkin.
En	toen	kwam	daar	dus,	vlak	voor	ik	bij	Arkin	zou	stoppen,	corona.	Voor	collega’s	in	de	zorg	was	het
een	hectische	en	spannende	tijd.	Vooral	in	het	begin,	toen	er	nog	maar	spaarzaam	vaccins	en
beschermingsmiddelen	beschikbaar	waren.	Gelukkig	kon	ik	me	nuttig	maken	met	werk	achter	de
schermen,	aan	het	dashboard	waar	alle	ziektemeldingen	en	vragen	binnenkwamen.	Na	een	paar
maanden	online	vergaderen	met	de	OR’s	heb	ik	in	kleine	groepjes	afscheid	genomen	van	directe
collega’s.	65	leek	me	altijd	al	een	mooie	leeftijd	om	te	stoppen.

Niet	meer	werken	biedt	ruimte:	voor	vrijwilligerswerk	(in	de	ouderenzorg	en	met	dementerenden),
bestuurswerk	(zie	www.glurenbijdeburen-lisse.nl),	(HOVO)cursussen	op	het	gebied	van	filosofie	en
kunstgeschiedenis,	moderne	literatuur	(ook	in	een	leesgroep),	museumbezoek,	sporten	en	vooral	tijd
doorbrengen	met	vrienden	en	familie.	Eigenlijk	allemaal	zaken	die	ik	hiervoor	naast	mijn	(parttime)	werk
ook	al	deed.	In	die	zin	was	stoppen	met	werken	niet	zo’n	grote	overgang.
Nieuw	is	wel	de	interesse	voor	zingeving	en	de	palliatieve	zorg.	Dat	dank	ik	vooral	aan	mijn	schoonzus
Jannie.	Zij	heeft	zich	ontpopt	als	een	van	de	voorvechters	om	palliatieve	zorg	landelijk	op	de	kaart	te
zetten	en	beschikbaar	te	laten	zijn	voor	iedereen	die	dat	nodig	heeft.	Ze	bedacht	de	benaming
‘Tussenland’	voor	het	overgangsgebied	tussen	leven	en	dood	waarin	je	terecht	komt	als	je	niet	meer
beter	wordt.	Dat	verblijf	in	Tussenland	kan	jaren	duren.	Hoe	doe	je	dat,	leven	met	de	dood	in	je
schoenen?	Welke	zorg	is	er	dan	beschikbaar?	Haar	boek	‘Tussenland’	voorziet	in	een	behoefte	en
beleefde	al	vele	herdrukken.
	
Corona	heeft	sterfelijkheid	hoger	op	de	agenda	van	ons	leven	gezet.	Gesprekken	over	goede	zorg	in
de	laatste	levensfase	horen	daarbij.	Handhaving	en/of	verbetering	van	de	kwaliteit	van	leven,	daar	gaat
het	om	in	de	palliatieve	zorg.	En	die	zorg	begint	al	op	het	moment	dat	je	weet	dat	je	niet	meer	beter
wordt,	niet	pas	in	de	stervensfase.

Hoe	goede	palliatieve	zorg	er	idealiter	uit	moet	zien	is	beschreven	in	het	Kwaliteitskader	Palliatieve
Zorg	dat	in	2017	is	verschenen.	Thema’s	uit	dat	kwaliteitskader	zijn	gebruikt	als	kapstok	voor	een	boek
waaraan	ik	ook	een	bijdrage	heb	mogen	leveren.	De	titel	daarvan	luidt:	“In	gesprek	over	het	leven	en
het	einde.	Patiënten,	naasten	en	zorgverleners	aan	het	woord	over	het	belang	van	palliatieve	zorg”.
Mijn	bijdrage	gaat	over	het	thema	‘persoonlijk	zorgplan’	en	is	gebaseerd	op	de	ervaringen	met	het
zorgplan	van	mijn	moeder	in	het	verpleeghuis.

Meewerken	aan	dit	boek	heeft	mijn	leven	verrijkt.	Ik	geniet	elke	dag	bewuster	van	alles	wat	mijn	leven
als	pensionado	me	te	bieden	heeft.	Dat	doe	ik	samen	met	mijn	man	Gijs	die	al	twee	jaar	eerder	was
gestopt	met	werken.	We	genieten	van	ons	rijkgevulde	leven,	met	de	kinderen	en	inclusief	regelmatige
logeerpartijen	van	kleinkinderen.	Tegelijkertijd	realiseer	ik	me	dat	het	zomaar	voorbij	kan	zijn.	Best	goed
om	daar	nu	en	dan	eens	bij	stil	te	staan	tussen	al	die	leuke	afspraken	door.
Voor	wie	meer	wil	weten:

www.carend.nl
www.overpalliatievezorg.nl
www.palliaweb.nl

Tekst	en	foto:	Nienke	Wessel

Op	11	maart	2024	is	onze	collega	Edith	Berger	op	70-jarige
leeftijd	overleden.
Ik	ken	Edith	vanaf	het	moment	dat	ze	in	2005	als	secretaresse
startte	op	het	secretariaat	van	eerst	Jellinek	en	later	Arkin
Preventie.

Edith	was	een	heel	bijzondere,	lieve	vrouw	met	een	schat	aan
levenservaring,	als	hippie	op	Kreta,	verkoopster	op	het
Waterlooplein,	een	tweede	huis	in	Frankrijk.	Ze	wilde	nooit	in
het	middelpunt	staan,	maar	door	haar	inzet	en	haar	aandacht
voor	anderen	was	ze	als	vanzelf	een	centrale	kracht,	zeker
ook	bij	Preventie.	Mijn	collega’s	en	ik	konden	altijd	bij	haar
terecht,	ook	met	een	persoonlijk	verhaal.

Tekst	en	foto:	Frans	Schwanen.

Edith	was	nog	geen	60	toen	ze	kanker	kreeg.	Ze	wilde	heel	graag	blijven	doorwerken,	wat	ze
met	tussenpozen	ook	nog	lang	heeft	kunnen	doen.	Maar	uiteindelijk	moest	ze	toch	eerder
stoppen.		Daarna	bleef	ze	ondanks	de	steeds	terugkerende	ziekte	zoveel	mogelijk	actief	en
samen	met	haar	man	Steve	van	het	leven	genieten.	Zo	vond	ze	het	heerlijk	dat	ze	haar
pasgeboren	kleindochter	nog	tot	puber	heeft	kunnen	zien	opgroeien.	We	zullen	Edith	heel	erg
missen.

Nieuwsbrief	ArkinPlus	nummer	6 Bekijk	de	webversie

Pensioen	is	`altijd	vakantie`:	waar	of	pensioen	cliché?	Toen	we	nog	werkzaam	waren	bij
Arkin	was	juli	de	vakantiemaand	bij	uitstek.	Vergaderingen	lagen	veelal	stil	en	ambulante
contacten	werden	zo	mogelijk	om	de	vrije	dagen	heen	gepland.	In	de	klinieken	ging	het
werk	echter	gewoon	door,	waar	mogelijk	met	invalkrachten.	Na	het	pensioen	zouden	de
vrije	dagen	zich	aaneen	rijgen.	Het	was	iets	om	naar	uit	te	kijken.	Zelf	je	tijd	te	kunnen
indelen	en	in	een	zelf	te	bepalen	tempo	leuke	dingen	doen	was	voor	menigeen	een
droombeeld	van	´altijd	vakantie´.

Bij	nader	inzien	blijkt	het	een	pensioen	cliché.	Want	al	snel	na	de	eerste	maanden	loopt	de
agenda	alweer	vol	met	(vrijwilligers)werk,	oppassen,	sporten,	mantelzorg,	cursussen,
theaterbezoek,	hobby´s	en	wat	al	niet.	En	het	is	ook	niet	makkelijk	om	nee	te	zeggen	tegen	al
die	leuke	activiteiten	die	voorbij	komen.	Later	komt	er	meer	regelmaat	in	en	worden	de	keuzes
meer	bewust	gemaakt.	Wat	wel,	wat	niet	te	doen	of	wat	uit	te	stellen	tot	morgen…	De	fysieke
gesteldheid	speelt	op	latere	leeftijd	daarin	ook	een	rol	van	betekenis.	Af	en	toe	een	rustdag	is
ook	wel	eens	fijn.	Tja,	pensioen	is	geen	vakantie,	het	is	een	nieuwe	levensfase	die	we	graag	zo
goed	mogelijk	en	zinvol	invullen	samen	met	anderen.	We	wensen	alle	pensionado´s	van	Arkin
een	zorgeloze	en	mooie	zomer	en	indien	van	toepassing	een	fijne	vakantie.

Tekst:	Marijke	Lans	Foto:	internet
	

In	deze	nieuwsbrief:

Column	Nienke	Wessel
Nieuws	uit	Arkin:	Vastgoed:	vernieuwing	Klaprozenweg	-	door	Heleen	Koning.
Terugblik	rondleiding	Who	Cares?	op	6	mei	Museum	van	de	Geest	-	door	Frits
Nieuwstraten.
Terugblik	Open	avond	Inforsa	op	16	mei	door	Udo	Nabitz.
Stamtafel	Freud	impressie	22	mei	en	nieuwe	datum	op	21	november	-	door	Marijke
Lans.
Excursie	Corrie	ten	Boom	huis,	Haarlem	op	13	augustus	-	door	Frits	Nieuwstraten.
ArkinPlus	sloep	door	de	grachten	op	22	augustus	-	door	Hans	Nusselder	en	Udo	Nabitz.
Voorlopig	programma	bijeenkomst	Keizersgrachtkerk	op	17	oktober.
Arkin	Preventie	Cursus:	´Vitaal	leven	boven	de	60´	op	7	november.
In	Memoriam:	Edith	Berger.

Column	door	Nienke	Wessel

Nieuws	uit	Arkin:	Vastgoed:	vernieuwing
Klaprozenweg
De	Klaprozenweg	wordt	een	huis	voor	heel	Arkin.	Met	deze	slogan	startte	eind	2021	een
ontwikkeltraject	voor	de	“Klaprozenweg”,	het	hoofdkantoor	in	Noord.	Behandelen,
ontmoeten,	opleiden	en	kantoorwerk	moesten	samenkomen	onder	één	dak,	in	Arkin
Noordspot	zoals	we	de	Klaprozenweg	zijn	gaan	noemen.

Net	voordat	Corona	uitbrak,	had	Arkin	de	7e	en	8e	etage	van	het	pand	aan	de	Klaprozenweg
gehuurd.	Vanwege	de	pandemie	konden	deze	etages	nog	niet	worden	verbouwd.	Tijdens	de
Coronaperiode	is	gebleken	dat	veel	collega’s	hybride	konden	werken	en	dat	ook	wilden	blijven
doen.	Hierdoor	ontstond	andere	behoefte	aan	ruimte:	teams	hadden	meer	behoefte	aan	ruimtes
om	elkaar	te	ontmoeten	dan	aan	een	klassieke	kantooromgeving.

Beide	factoren	gaven	ons	de	mogelijkheid	en	aanleiding	meer	functies	samen	te	brengen	aan
de	Klaprozenweg	én	nieuwe	werkvormen	te	introduceren.	Daarbij	kwam	dat	een	aantal
verdiepingen	hard	toe	was	aan	een	opknapbeurt	en	dat	er	al	een	voornemen	was	om	op	termijn
het	pand	aan	de	Strekkerweg	te	verlaten.	Eind	2021	is	besloten	om	de	Klaprozenweg	nieuw	te
ontwikkelen.	Het	pand	moest	nadrukkelijk	een	huis	voor	héél	Arkin	worden,	waar	collega’s
kunnen	werken,	elkaar	kunnen	ontmoeten,	vergaderen	en	zich	scholen.
In	2022	is	met	behulp	van	externe	specialisten	op	gebied	van	“workplace	management”	en
vooral	met	veel	input	van	collega’s	een	programma	van	eisen	ontwikkeld	voor	het	pand.	Samen
hebben	we	onderzocht	wat	hybride	werken	en	activiteit	gerelateerd	werken	voor	ons	betekent.
Voor	het	ontwerp	werd	de	“Vallei”,	het	huisvestingsconcept	van	Arkin,	gebruikt	als	vertrekpunt,
net	zoals	dit	in	de	afgelopen	jaren	bij	alle	andere	verbouwingen	is	gedaan.	Veel	aandacht	werd
ook	besteed	aan	akoestiek	en	klimaat.

De	bouw	startte	in	december	2022	en	heeft	negen	maanden	geduurd.	Er	is	in	vier	fases
gebouwd	en	tijdens	de	bouw	bleef	het	pand	in	bedrijf.	De	polikliniek	aan	de	Strekkerweg	is	in
september	2023	verhuisd	naar	Noordspot	en	daar	van	start	gegaan	op	de	begane	grond,	eerste
en	tweede	verdieping,	tot	grote	tevredenheid	van	hulpverleners	en	cliënten.
De	stafafdelingen	hebben	nu	de	beschikking	over	drie-en-een-halve	verdieping	(in	plaats	van
vijf-en-een-halve).	Er	zijn	minder	werkplekken	(veel	collega’s	werken	immers	een	deel	van	de
week	thuis).	We	zijn	overgestapt	op	activiteit-gerelateerd	werken	(AGW).	Dit	betekent	dat	je
geen	vaste	werkplek	meer	hebt.	In	plaats	daarvan	kies	je	een	werkplek	die	aansluit	bij	de
activiteit	die	je	op	dat	moment	wil	uitvoeren.	Naast	reguliere	werkplekken	en	focusruimtes,	zijn
er	ook	overlegruimtes	in	alle	soorten	en	maten	en	ruimtes	waar	je	met	een	groep	aan
bijvoorbeeld	een	project	kunt	werken.	De	afdelingen	hebben	zogenaamde	“thuishonken”,	een
vast	punt	in	het	pand.	Maar	in	principe	ben	je	vrij	om	te	werken	waar	je	wilt.

Op	de	vierde	verdieping,	in	het	hart	van	het	gebouw,	is	het	vergaderareaal	gesitueerd	als	ook
de	leslokalen.	Er	is	een	trainingsruimte	voor	de	DIM	trainingen	gemaakt,	en	een	cliëntenkamer
is	nagebootst	waarin	kan	worden	geoefend.	Een	aantal	vergaderzalen	zijn	met	paneelwanden
uitgevoerd:	als	deze	aan	de	kant	worden	geschoven,	dan	kunnen	er	zo’n	120	mensen	in.
Steeds	vaker	vinden	collega’s	van	andere	panden	hun	weg	hiernaar	toe	en	combineren	een
vergadering	met	even	werken	en	andere	mensen	ontmoeten.	Via	het	digitale
kamerplanningsysteem	kan	gemakkelijk	een	ruimte	worden	gereserveerd	of	kun	je	zien	waar
werkplekken	vrij	zijn.

Er	worden	events	voor	managers	op	Noordspot	gehouden,	trainingen	van
samenwerkingspartners,	teamdagen	van	specialismes	etc.,	symposia,	introductiedagen	voor
nieuwe	medewerkers	en	zo	veel	meer.	Inmiddels	kan	met	recht	worden	gezegd	dat	Noordspot
een	huis	voor	héél	Arkin	is.

Tekst:	Heleen	Koning	-	Foto´s:	Vastgoed.

Terugblik	rondleiding	Who	Cares?	Museum	van	de
Geest,	6	mei
Onder	de	titel	‘Who	cares?’	presenteert	het	Dolhuys,	museum	van	de	geest,	een
indrukwekkende	tentoonstelling	over	het	lot	dat	psychiatrische	patiënten	onderging
onder	het	naziregiem	in	de	Tweede	Wereldoorlog.

Op	6	mei	bezocht	een	groepje	van	15		Arkin-pensionado’s	de	tentoonstelling	‘Who	cares?’
welke	in	het	museum	’t	H`ART	in	Amsterdam	te	bezichtigen	is.
Met	veel	kennis	van	zaken	leidde	Tom	Theeuwen,	samensteller	van	de	tentoonstelling,	ons	rond
langs	foto’s	en	andere	voorwerpen	die	een	belangrijk	deel	van	de	misdaden	tegen	de
menselijkheid	van	het	naziregiem	weergeeft.

We	zien	foto’s	en	lezen	teksten	uit	de	jaren	’30	–	de	begintijd	van	het	opkomende	Nationaal
Socialisme	in	Duitsland.	In	hun	denken	mochten	geen	psychiatrische	patiënten,	zwakzinnigen	of
andere	geestelijk-	of	lichamelijk	gehandicapten	bestaan.	Op	afschuwelijke	wijze	werden	zij	uit
de	samenleving	verwijderd.

Ook	toen	het	naziregiem	de	lakens	uitdeelde	in	Nederland	kreeg	de	geestelijke	gezondheid	–
met	name	de	ziekenhuizen-	het	moeilijk.	Aanvankelijk	verborgen	veel	ziekenhuizen	Joodse
medeburgers,	maar	van	lieverlee	werden	de	psychiatrische	instellingen	aan	de	kust	van	Noord-
en	Zuid	Holland	ontruimd	en	werden	de	Joden	opgepakt.
Foto’s	van	evacuaties	van	ziekenhuizen	–	onder	andere	ook	van	Provinciaal	Ziekenhuis
Santpoort	–	geven	een	ontluisterend	beeld.

Schokkend	is	de	geschiedenis	van	het	ziekenhuis	‘het	Apeldoornsche	Bosch’	te	Apeldoorn.
Deze	Joodse	instelling	verzorgde	meer	dan	1000	patiënten.	In	de	nacht	van	21	op	22	januari
1943	werden	alle	patiënten	in	vrachtwagens	naar	een	gereedstaande	goederentrein	gebracht,
welke	rechtstreeks	naar	het	vernietigingskamp	Auschwitz	reed.	In	totaal	zijn	1400	patiënten	en
personeelsleden	weggevoerd	en	omgebracht.

Na	de	oorlog	zijn	de	gebouwen	van	de	instelling	Apeldoornsche	Bosch	weer	in	gebruik
genomen	voor	geestelijke	gezondheidzorg	van	de	Joodse	bevolking.	In	1966	werd	deze	zorg
ondergebracht	bij	het	Sinaï	Centrum	in	Amersfoort.	Later	werd	het	Sinaï	Centrum	–	landelijk
expertise	centrum	voor	trauma	behandeling	-	een	onderdeel	van	de	Arkin	organisatie.

Hoewel	velen	van	de	deelnemers	de	geschiedenis	wel	kennen	over	de	vernietigende	zorg	van
het	naziregiem,	geeft	het	zien	van	beelden	en	horen	van	de	verhalen	een	enorm	impact	in	ons
brein.	(Dat	is	ook	de	bedoeling	van	deze	tentoonstelling).

Langs	de	route	van	deze	tentoonstelling	zijn	geluidsboxen	aangebracht.	Met	een	speciale
koptelefoon	zijn	vele	verhalen	te	beluisteren.
Sterk	onder	de	indruk	en	met	de	gedachte	om	terug	te	komen	om	nogmaals	op	eigen
gelegenheid	alle	verhalen	tot	je	te	nemen,	namen	we	na	een	kop	koffie	en	appeltaart	afscheid
van	elkaar.

Deze	tentoonstelling	is	tijdelijk	te	zien	tot	eind	september	en	wordt	mogelijk	verlengd	tot	en	met
1	december	2024.

www.museumvandegeest.nl.

Tekst:	Frits	Nieuwstraten	-	Foto´s:	ArkinPlus.

Terugblik	Open	avond	Inforsa,	16	mei

Verrassingen	op	weg	naar	en	bij	Inforsa
In	de	laatste	10	jaar	is	de	weg	naar	de	FPK	fundamenteel	veranderd	maar	de	behandeling
in	de	klinisch	forensische	zorg	van	Inforsa	is	nog	steeds	een	voorbeeld	voor	‘wat	wél
kan’.	Indrukken	van	een	open	avond	“Meet	en	Greet”	in	de	Duivendrechtsekade.

Het	is	aan	te	bevelen	voor	elke	pensionado	van	Arkin	om	een	keer	naar	Inforsa	op	de
Duivendrechtsekade	te	fietsen.	Als	je	de	weg	vanaf	het	Amstelstation	kent	dan	val	je	van	de	ene
in	de	andere	verbazing.	Na	de	Rembrandtoren	aan	de	Amstel	zie	je	een	tiental
appartementengebouwen	van	5	tot	20	verdiepingen	met	zicht	op	de	Amstel	en	Amsterdam.	Bij
het	luxe	Restaurant	George	met	de	exclusieve	haven	aan	de	Amstel	sla	je	linksaf	de
Wenkebachweg	in.	Voor	de	tunnel	is	het	nog	net	zoals	vroeger	maar	daarna	raak	je	helemaal
de	kluts	kwijt.	De	vier	torens	van	de	Bijlmer	Bajes	zijn	verdwenen.	Daarvoor	in	de	plaats	zijn
grote	appartementengebouwen	en	villa’s	gekomen	die	de	gemiddelde	Arkin	medewerker	nooit
zal	kunnen	betalen.	De	architectuur	is	interessant	en	afwisselend	en	niet	zelden	ligt	er	een
sloepje	voor	de	deur	met	verbinding	naar	de	Weespertrekvaart.	Prijsklasse	naar	schatting	ruim
boven	één	miljoen.	Ik	fietste	die	route	10	jaar	geleden	elke	dag,	toen	nog	langs	de	hutten	van
de	Hell	Angels	en	de	kleurrijke	wooncontainers	voor	studenten.

Gelukkig	is	de	slagboom	naar	Duivendrechtskade	55	hetzelfde	gebleven.	Het	terrein	van	de
FPK	is	niet	veranderd,	de	ingang	bij	de	portiers	en	receptie	naar	het	restaurant	is	ook	hetzelfde,
maar	volgens	mij	is	het	plafond	in	het	restaurant	artistiek	vormgegeven	met	witte	ballen	(zie
foto)	die	volgens	mij	symbool	staan	voor	een	heldere	veelvoudige	toekomst.
	

Op	donderdag	16	januari	was	weer	een	open	avond	“Meet	&	Greet”	bij	de	FPK	(72
behandelplaatsen	voor	forensische	patiënten),	de	HIBZ	(10	behandelplaatsen	voor
ontwrichtende	ernstige	psychiatrische	patiënten	in	crisis	met	een	civiele	titel)	en	de	LIZ	(18
behandelplaatsen	voor	langdurige	ernstig	chronische	psychiatrische	patiënten).	“Meet	en	Greet”
is	de	open	avond	voor	belangstellende	en	het	publiek	met	doel	stigmatisering	af	te	bouwen.	
Om	19	uur	waren	er	zo’n	20	gasten	aanwezig,	vooral	jongere	collega’s	die	een	forensische
kliniek	van	binnen	wilden	zien	om	eventueel	op	een	baan	te	solliciteren.	Een	vijftal
functiebeschrijvingen	hingen	op	de	muur	en	een	recruiter	van	HR	stond	klaar	voor	vragen.

Na	de	introductie	werden	we	via	de	binnentuin	naar	de	activiteitenvleugel	begeleid.	De
binnentuin	is	sinds	10	jaar	niet	veranderd	maar	van	het	Team	Activiteiten-begeleiding	kende	ik
niemand.	Hun	verhaal	was	echter	net	zoals	vroeger	gevarieerd.	Over	de	houtbewerking,
schilderen,	textielbewerking	(zeefdruk),	koken	en	fietsenreparatie.	Bijzonder	opvallend	is	weer
de	stijl,	de	betrokkenheid	en	de	goede	sfeer	die	ze	daar	weten	neer	te	zetten.	De	patiënt	staat
centraal,	contact	en	vertrouwen	staat	voorop,	de	creatieve	producten	ontstaan	geleidelijk	aan
zonder	werkdruk.	We	kregen	allen	een	mooi	tasje	met	zorgvuldig	door	cliënten	verpakte
theezakjes	en	een	gezeefdrukte	buidel	met	rozemarijngeur.

We	volgen	de	groepsleider	naar	de	ECT-poli	(Elektroconvulsietherapie),	een	unieke	Arkin
afdeling	met	een	landelijke	functie	(zie	foto).	Electroshock	behandeling	heeft	een	negatief	imago
(o.a.	n.a.v.	films	zoals	‘One	Flew	Over	The	Cuckoo’s	Nest’)	en	dat	is	gezien	vanuit	de
geschiedenis	ook	terecht.	Echter	de	medische,	zorgvuldige	en	professionele	werkwijzen	van
vandaag	staan	daar	haaks	op.	Bij	het	ECT-centrum	gaat	het	om	zorgvuldige	indicatie,
geprotocolleerde	behandeling	en	begeleiding	en	wetenschappelijk	onderzoek.	Nota	bene:	de
shockbehandeling	duurt	slechts	30	tot	120	seconden	waarbij	de	patiënt	onder	narcose	is.

Collega’s	die	met	EPA-patiënten	(mensen	met	een	ernstige	psychiatrische	aandoening)	hebben
gewerkt	en	het	dilemma	van	medicatieresistente	stoornissen	kennen,	zullen	overtuigd	zijn	dat
de	ECT	hier	bij	de	FPK	een	poging	waard	is	om	verdere	verslechtering	van	een	patiënt	te
voorkomen.	Meestal	wordt	de	behandeling	twee	keer	per	week	gedurende	6	weken	gegeven,
maar	de	intensiteit	en	de	duur	is	helemaal	aangepast	op	het	klinische	beeld	van	de	patiënt.	De
ECT-behandeling	wordt	door	landelijk	wetenschappelijk	onderzoek	begeleid	en	bewaakt.

Kort	samengevat	was	de	open	avond	bij	de	FPK	en	LIZ	een	mooi	voorbeeld	om	de
stigmatisering	van	de	forensische	zorg	en	de	zware	psychiatrie	te	ontkrachten	en	nieuwe
professionals	te	werven	voor	een	functie	in	deze	voor	de	samenleving	zeer	belangrijke	taak	van
de	GGZ.	Compliment	aan	de	organisatoren	en	de	nieuwe	collega’s.	

Tekst	en	foto's:	Udo	Nabitz.

Stamtafel	Freud:	impressie	22	mei	en	nieuwe	datum
21	november
Van	mijn	woonplaats	Amstelveen	naar	restaurant	Freud	in	de	Spaarndammerstraat	is	met	lijn	5
een	fluitje	van	een	cent.	Een	klein	stukje	lopen	nog	en	dan	zit	daar	zowaar	een	drietal	oud-
collega´s	op	het	terras	met	een	drankje	in	afwachting	wat	komen	gaat.	Gezellig,	we	verwachten
vanavond	elf	deelnemers	aan	het	ArkinPlus	diner.
Eenmaal	binnen	valt	direct	de	fraai	gedekte	tafel	op	die	voor	ons	gereserveerd	is	door	Frits.	Ik
zie	veel	bekenden	want	na	de	excursie	in	het	museum	hebben	verschillende	pensionado´s	zich
ook	aangemeld	voor	deze	stamtafel.
Maar	niet	iedereen	kent	elkaar	dus	beginnen	we	met	een	voorstelrondje.	Wat	zijn	sommigen
van	ons	al	lang	met	pensioen	en	wat	bijzonder	dat	de	band	met	Arkin	nog	steeds	gevoeld	wordt.
Eenmaal	in	gesprek	vallen	de	jaren	weg	en	worden	herinneringen	opgehaald.	We	denken	zoal
terug	aan	de	belevenissen	in	Santpoort,	de	samenwerking	in	de	Verslavingszorg,	de	locatie	in
Hilversum,	de	Ouderenkliniek	en	de	samenwerking	voor	het	personeelsblad	Informeren	destijds.
Maar	vooral	ook	wat	ons	nu	bezighoudt	bespreken	we	met	elkaar.	Actief	als	we	zijn.
Frits	heeft	als	intermezzo	een	kleine	opdracht	geformuleerd.	Hij	vraagt	de	aanwezigen	om	mee
te	denken	over	de	invulling	van	de	bijeenkomst	van	ArkinPlus	op	17	oktober.	Twee	brandende
vragen	gaan	over	de	thema´s:	Ambulantisering	en	Wat	is	je	ervaring	met	de	autonomie	van
medewerkers?	Gedachten	hierover	worden	enthousiast	gewisseld	en	suggesties	door	Frits
genoteerd.	Daar	kan	de	werkgroep	mee	verder	in	de	voorbereidingen.	Zoals	gebruikelijk	krijgen
de	deelnemers	het	dessert	van	Arkin	en	vertrekt	daarna	ieder	content	huiswaarts.	Naar
Haarlem,	Amersfoort,	Bussum,	Lisse,	Amsterdam	en	ik	weer	met	lijn	5	naar	Amstelveen.	Het
was	inderdaad	gezellig!
Je	kunt	je	opgeven	voor	de	stamtafel	op	21	november	via	een	mail	naar	frits@nieuwstraten.nl.

Tekst:	Marijke	Lans	-	Foto:	Udo	Nabitz.

Excursie	naar	het	Corrie	ten	Boomhuis,	Haarlem,	13
augustus	-	aanmelden
Op	dinsdag	13	augustus	vanaf	17:00:	Excursie	naar	het	Corrie	ten	Boomhuis

Locatie:	Museum	Corrie	ten	Boom,	Barteljorisstraat	19,	Haarlem

Rondleiding	in	het	onderduikadres	voor	joodse	burgers	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.	Het
Corrie	ten	Boomhuis	is	een	klein	museum;	per	tijdslot	kunnen	maximaal	12	á	14	bezoekers	met
de	rondleiding	mee.	Het	Corrie	ten	Boomhuis	is	een	ouderwets	Hollands	huis	met	een	smalle
steile	trap	naar	de	diverse	verdiepingen	(vier	trappen	naar	de	bekende	‘schuilplaats’).	Mensen
die	minder	goed	ter	been	zijn,	zullen	moeite	hebben	met	het	beklimmen	van	de	steile
trappen.	De	ingang	van	het	museum	is	in	de	Schoutensteeg,	Haarlem.

Voor	vragen	en	aanmelding	frits@nieuwstraten.nl.

ArkinPlus-sloeptocht,	22	augustus	-	inschrijving

Het	is	misschien	bekend:	de	kliniek	1e	Constantijn	Huygensstraat	heeft	een	eigen	open	boot
voor	cliënten	en	medewerkers.	Hans	Nusselder	en	Lodewijk	van	Grasstek	hebben	het	initiatief
genomen	om	voor	de	ArkinPlus	leden	een	tochtje	door	de	grachten	te	organiseren.

De	sloep	ligt	bij	de	Bilderdijkgracht	87.	De	schipper	is	Rick	van	Harten	(zie	foto´s).	We
verzamelen	op	de	stijger	van	de	sloep	op	donderdag	22	augustus	14	uur	voor	een	tocht	van	ca
3	uur.	De	kosten	voor	de	sloep	en	de	schipper	zijn	per	persoon	ca	20	Euro.	Neem	zelf	een
“appeltje	tegen	de	dorst	mee”.	Bij	mooi	weer	is	er	een	nazit	op	een	terrasje	in	de	buurt.

Er	kunnen	zich	10	personen	aanmelden	bij	Hans	Nusselder	(hans@nusselder.eu)	of	Udo	Nabitz
(udo.nabitz@xs4all.nl).	Zie	ook	de	website	ArkinPlus:	Arkin/over-ons/pensionado´s.

Voorlopig	programma	bijeenkomst
Keizersgrachtkerk,	17	oktober
Op	donderdag	17	oktober	vindt	voor	de	vierde	keer	de	grote	jaarlijkse	bijeenkomst	plaats	van
ArkinPlus	in	de	Keizersgrachtkerk,	Amsterdam.	Het	is	een	middagprogramma	waarvoor	alle
ArkinPlus	leden	uitgenodigd	worden	om	elkaar	te	ontmoeten,	mee	te	doen	met	het	programma
en	naar	muziek	te	luisteren.	Het	motto	dit	jaar	is:	Verleden,	heden	en	toekomst.
Er	wordt	voor	een	lunch,	koffie,	thee,	drankjes	en	hapjes	gezorgd.	De	toegang	is	gratis.

De	voorbereidingen	voor	de	middag	zijn	in	volle	gang.	In	het	kader	van	oral	history	staat	de
verbinding	met	het	heden	en	de	toekomst	centraal.	Amubulantisering	en	de	autonomie	van
medewerkers	zijn	daarin	belangrijke	thema's.	Een	van	de	leden	van	de	werkgroep	voert
voorbereidende	gesprekken	met	oud-collega´s	van	verschillende	disciplines	die	het	verleden
van	de	GGZ	Amsterdam	nog	uit	eigen	ervaring	kennen	en	die	de	transities	rond	´psychiatrie	in
de	stad´	en	de	zorginhoudelijke	veranderingen	naar	het	heden	hebben	meegemaakt.
De	deelnemers	aan	de	stamtafel	Freud	is	gevraagd	hierover	mee	te	denken.	Men	zou	vooral
geïnformeerd	willen	worden	over	hoe	het	nu	is	gesteld	met	deze	onderwerpen	in	Arkin	en	wat
zou	nog	beter	kunnen	in	de	toekomst?

Verkennende	gesprekken	zijn	bovendien	gevoerd	met	een	onderzoeker	van	de	LASA	studie.
(Longitudinal	Amsterdam	Study	Aging).	Deze	studie	loopt	sinds	1992.	Zij	kunnen	ons	veel
vertellen	over	de	uitkomsten	van	deze	studie	en	een	overzicht	geven	van	ontwikkelingen	met
betrekking	tot	het	leven	van	Amsterdamse	ouderen	door	de	jaren	heen.

Tot	slot	zal	deze	middag	muzikaal	worden	ondersteund	door	een	band	van	medewerkers,	die
voor	ons	zullen	optreden!

Zodra	het	definitieve	programma	bekend	is	plaatsen	we	dit	op	de	website	van	ArkinPlus	en
krijgen	alle	Arkinplussers	een	uitnodiging	per	mail.	Zie:	www.Arkin/over-ons/pensionado´s.

Aanmelden	kan	reeds	via:	Wieke	Nolet:	wiekenolet@gmail.com	of	communicatie@arkin.nl.

Aankondiging	Arkin	Preventie	Cursus:	Vitaal	leven
boven	de	60
Deze	cursus	is	bedoeld	voor	60	plussers	die	hun	leven	meer	kwaliteit	en	inhoud	willen	geven.	In
groepsverband	wisselen	we	uit	over	diverse	thema’s.	De	theorie	wordt	gekoppeld	aan
praktische	oefeningen	zodat	vaardigheden	kunnen	worden	aangeleerd	om	beter	om	te	gaan
met	moeilijkheden.
De	cursus	bestaat	uit	5	bijeenkomsten	waarin	de	volgende	thema’s	aan	bod	komen:

Ouder	worden;	schrikbeeld	of	nieuwe	kans?
Gezond	leven
Omgaan	met	verlies	en	eenzaamheid
De	rol	van	gedachten
Zingeving

Voor	meer	informatie	zie	deze	flyer.																																																																																														

Praktische	informatie
Cursusduur:	De	cursus	duurt	5	weken.	Elke	week	is	er	een	bijeenkomst	van	2	uur.
Groep:	8-10	deelnemers
Kosten:	Gratis
Doelgroep:	60	plussers
Contactpersoon:	Şebnem	Çim	,	T	020-5901330	(Secretariaat	Preventie)

Datum	en	locatie	
Datum:	Donderdag	7	nov	2024:	10:00	–	12.00	uur;
Locatie:	Arkin	Jacob	Obrechtstraat	92,	Amsterdam-Zuid.

In	Memoriam:	Edith	Berger

Colofon
Werkgroep	ArkinPlus:
Hans	Nusselder,	Marijke	Lans,	Udo	Nabitz,	Joseff	Iping,	Wieke	Nolet.

Redactie	van	de	nieuwsbrief:
Marijke	Lans,	Udo	Nabitz,	Pim	Duurkoop.

Contact	met	de	redactie	via	Arkin	Communicatie
Voor	meer	informatie:	bezoek	de	website	of	neem	contact	op	met	Arkin
communicatie@arkin.nl.

Wil	je	je	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief?	Dat	kan	via	de	website	van	ArkinPlus.																									
					

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@arkin.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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